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Wijkgemeente

Zondag 2 november 2025 Zuid
Kleur van de zondag: groen

Mededelingen

Kerkdienst 2 november

In deze 4 All-dienst is het thema “Remember”.

Het gaat over herinneringen, in de brede zin van het woord. Welke mooie
herinneringen heb jij? Wat is ‘mijn verhaal’?

Juist in de generaties is het belangrijk om herinneringen te delen van jong en
ouder. Dit gaan we doen in deze dienst.

We vragen je zondag een persoonlijke tastbare herinnering mee te nemen naar
de kerkdienst. Dit kan die leuke tekening zijn uit je schooltijd, een bijzonder
vakantiesouvenir, een dierbare foto, iets wat iemand voor jou heeft gemaakt, of
een speciaal cadeau dat jij hebt gekregen. Het kan een herinnering zijn aan een
vriendschap, een verloren liefde, of een impactvolle levensmoment. We geloven
dat herinneringen verbinden!

We lezen uit Jozua 4: 1-8 over het volk Israél dat na een jarenlange woestijnreis
de rivier de Jordaan moet oversteken. Ze zijn bijna in het beloofde land. Bij de
oever van de Jordaan krijgen ze de opdracht 12 gedenkstenen neer te zetten,
‘opdat zij niet vergeten!’

De band Connected zorgt voor de muzikale begeleiding.

Dankdag 5 november

Als PGV vieren we samen Dankdag, in de avonddienst op 5 november. We staan
stil bij de vraag: Wat is jouw oogst? Wat is er het afgelopen seizoen gaan groeien,
gaan bloeien, welke vruchten heb je kunnen plukken? Uit je tuin, uit je werk, uit je
leven, je relaties, uit de kerk, uit je geloof? We laten ons inspireren door het
dankgebed van koning David uit | Kronieken 29: 10-16.

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar de heer en mevrouw Vooijs.



Van de Bloemengroep,

De schikking sluit aan bij de avonddienst voor Allerzielen: “Voor wie steek jij een
kaarsje aan?”

Daarbij plaatsen we de volgende twee regels uit een gedicht van Hanna Lam:
“De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij, zijn in het Licht, zijn vrij.”

Aandacht voor elkaar

De heer Jansen heeft een tijd geleden een ernstige buikoperatie moeten
ondergaan. Helaas zijn daar complicaties bij gekomen en moet hij langer in het
St. Antonius ziekenhuis blijven. We wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe in
deze pittige tijd.

De heer C. Kamphuis ondergaat deze week een operatie. Wij wensen hem een
goed herstel toe en het vertrouwen dat hij zich veilig weet in Gods
aanwezigheid.

Woensdag 5 november, Dankdag, is de diaconale

0 c. collecte voor St. ZOA
Z A o  Wereldwijd zijn 120 miljoen mensen op de vlucht, op zoek

e o naar een veilige plek. In deze moeilijke periode willen we
naast hen staan en helpen, ongeacht ras, geslacht,

afkomst, geloof of leeftijd. .
Werken in conflict- en rampgebieden is
complex. Samenwerking is daarom cruciaal, om
van elkaar te leren en elkaar te helpen. Door op
te trekken met organisaties die onze visie op
hulpverlening delen, lukt het ons om
daadwerkelijk het verschil te maken.
We richten ons op
water en hygiéne, onderwijs, vredesopbouw,
onderdak, voedselzekerheid,
klimaatweerbaarheid en noodhulp.
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. o.v.v. St. ZOA

Eerste collecte zondagq 2 november 2025
e r China: Diaconale trainingen voor kerken. Kerken in
o - China blijven, ondanks beperkingen vanuit de overheid,
zoeken naar manieren om Gods liefde zichtbaar te
maken in de samenleving. Ze zijn actief in ouderen- en
gezondheidszorg, maar richten zich ook op hulp aan jongeren. Veel jongeren
ervaren een enorme prestatiedruk in de materialistische en op status en succes
gerichte Chinese samenleving. Dit leidt tot angst, depressie en een stijgend
aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak bevrijdend: je
vermoeidheid afleggen, mogen zijn wie je bent en de aandacht voor niet-
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materialistische waarden spreken hen aan. Via de Raad van Kerken en lokale
kerken worden kerk- en jeugdleiders getraind in het bieden van psychosociale
zorg, zodat zij jongeren beter kunnen ondersteunen bij mentale problemen en
traumaverwerking. Dankzij deze begeleiding door kerk- en jeugdleiders krijgen
1200 jongeren weer hoop en perspectief.

Kerk in Actie steunt de kerk in China via het
programma zending. Geef aan de collecte of
maak uw bijdrage over op NL 14 RABO 0395
1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Veenendaal o.v.v. ‘Collecte China najaar’.
Hartelijk dank voor uw gift.

Minibieb en minimarkt

Sinds een tijdje staat er naast het boekenkastje, de minibieb, een identiek
tweede kastje op de parkeerplaats. Beide kastjes zijn gemaakt en geplaatst door
de klusgroep. De minibieb voorziet duidelijk in een behoefte. Boeken worden
regelmatig gebracht en meegenomen. Het nieuwe kastje, de minimarkt, is
bestemd voor houdbare etenswaren en artikelen voor dameshygiéne. Door het
kastje te vullen en gevuld te houden helpen we mensen die zelf niet altijd de
middelen hebben om er in te voorzien. Wat zou het mooi zijn als we als
wijkgemeente hier met elkaar voor gaan zorgen. Gewoon even langslopen en
kijken of het kastje bijgevuld moet worden. Een mooie opdracht voor ons allen
om te delen vanuit onze overvloed. Als kerkgemeenschap van ZuidWest in de
wereld staan, zoals we dat zo graag willen.

Namens De Open Kerk, Jasper van der Horst en Arend Vleeming

Groepsbijeenkomsten voor senioren PGV op locatie

Afgelopen jaren was er een bijeenkomst vanuit de PGV in de Engelenburgh. De
bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteleden om samen te zingen, bidden en
luisteren naar de bijbel. Sommige mensen volgen de zondagse viering online,
daarom krijgt het elkaar ontmoeten veel ruimte.

Wanneer: donderdag 6 november in 14.30 uur.

LOCATIE: de recreatieruimte van de Freule Lauta flat, Kerkewijk 79,

1e verdieping, binnendoor vanuit de Engelenburg en de Engelenburgstaete
bereikbaar. Woont u in de buurt, u bent van harte welkom.

Kerkelijk werkers,

Agatha van Ginkel en Alette van de Lagemaat

Plaatselijke Reqgeling ZuidWest

In de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een 'plaatselijke regeling' een
document waarin de lokale gemeente haar eigen specifieke regels en afspraken
vastlegt. Elke (wijk)gemeente binnen de PKN moet een plaatselijke regeling
(PR) hebben die past binnen de kerkorde, maar die tegelijkertijd ruimte biedt
voor lokale invulling en eigen accenten. Het document zorgt voor duidelijkheid
en transparantie over hoe zaken in de (wijk)gemeente geregeld zijn en biedt een
basis voor het functioneren van de (wijk)gemeente. De PR wordt vastgesteld
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door de (wijk)kerkenraad, nadat de (wijk)gemeente in de gelegenheid is gesteld
zich er over uit te laten. De huidige PR van ZuidWest (vastgesteld in 2019)
hebben we dit jaar onder de loep genomen en waar nodig aangepast aan het
laatste model van de PKN en de huidige gang van zaken in onze wijkgemeente.
In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de wijkkerkenraad de gewijzigde PR
in concept voorlopig vastgesteld. Van 30 oktober tot en met 17 november is dit
concept ter inzage voor de wijkgemeente. Het is te vinden op de website via
www.petrakerk.nl/pr2025 en op het Kerkelijk Bureau ligt een papieren versie.
Eventuele vragen/opmerkingen kunnen tot uiterlijk 17 november via de mail bij
de scriba ingediend worden. In de vergadering in december hoopt de
wijkkerkenraad de PR definitief te kunnen vaststellen.

Carla van Maasakkers, scriba

Patatje met de dominees

Het was even spannend of ‘patatje met de dominees’ door zou kunnen gaan: ook
onze kinderen/tieners hebben een volle agenda. Daarom verhuizen we
noodgedwongen naar de vrijdag. Mocht jouw kind/tiener nog willen aansluiten,
laat het dan even weten. Ons thema dit najaar is: kerk-in-actie.

Wanneer: op vrijdag 14 & 28 november

Hoe laat: van 18.00 tot 19.30 uur

Waar: in het Trefpunt, Dennenlaan.
Opgeven: ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl

De kwestie Job

“Hoe kun je geloven als uit niets blijkt dat God er is? Hoe kun je bidden als God
zo ver weg lijkt? Job doet het ons voor.” Zomaar even een citaat van de achterkant
van het boek ‘de kwestie Job’. Onze eerste avond is aankomende woensdag 5
november aansluitend aan de kerkdienst op dankdag (plm. 20.15 uur). Mocht je
nog willen aanhaken dan kan dat. De volgende bijeenkomsten zijn op: 26-11, 15-
12, 14-1 en 3-2. Inloop vanaf 19.30 in de Petrakerk, ingang Dennenlaan in de
kerkenraadskamer. Wel graag even aanmelden via ds.lvanderlaan@pkn-
veenendaal.nl.

Kaarten maken

Dinsdagmorgen 4 november van 9.30 tot 11.30 uur gaan we weer kaarten maken.
U bent van harte welkom om mee te doen. Onze kaarten zijn ook te koop voor
€1,00 per stuk. In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u
zelf contant betalen. Dankzij uw bijdrage van de afgelopen maanden hebben we
€175,00 kunnen doneren aan Bliss to Shine.

Vanaf heden zijn er ook kerstkaarten te koop.

Carla Rovers


http://www.petrakerk.nl/pr2025
mailto:ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl
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DE OPEN HOF | RONDE ERF 86 | VEENENDAAL

st S nodertber Kliederkerk Veenendaal
el Doe jij ook mee? Dit keer mogen we kliederen in
i et de Open Hof. Het is handig voor ons als je je
aanmeldt. Dan weten we met catering e.a. op
hoeveel we kunnen rekenen. Voor de kinderen:
Neem je dierenknuffel mee, en een paraplu is ook
handig met al die regen @ . We zien je graag! Het
Kliederkerkteam Veenendaal Ds. Coby de Haan

laagdrempelig Graag opgeven via:
samen kerk beleven  kliederkerkveenendaal@gmail.com
iedereen is welkom

ledereen in beeld

In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de achttiende
editie van ‘ledereen in beeld’. Deze gaat deze keer over de contactpersonen
pastoraat. Sinds 2023 schrijven wij als team ‘ledereen in beeld’ korte reportages
over de verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk.
Zo willen we deze onmisbare mensen die zich op de achtergrond inzetten om
onze kerk draaiende te houden in beeld brengen en zo laten zien hoe we samen
kerk zijn.

Julia Herku; de Jonge theoloog des Vaderlands over hoe Godsbeelden
zich vormen in de jeugd

Op 6 november om 20.00 uur verzorgt Julia Herku
voor ons een interactieve avond over hoe je jeugd en
opvoeding godsbeelden vormt.

Julia Herku is van november 2024 tot en met
november 2025 de Jonge Theoloog des Vaderlands.
Tijdens haar studie specialiseert ze zich in de relatie
tussen gezinsstructuren en de invloed daarvan op het
Godsbeeld van mensen. Als onderdeel van een pleeggezin heeft ze van dichtbij
ervaren hoe bepalend je jeugd is voor je relatie met God.

Op deze avond bent u van harte uitgenodigd om te onderzoeken welk
Godsbeeld u hebt meegekregen en wat we willen doorgeven aan de kinderen
en jongeren om ons heen. Julia zal kort de uitkomsten van haar onderzoek
delen en ons inspireren tot verdere reflectie.

Deze interactieve avond is bijzonder geschikt voor ouders, grootouders en
iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan de relatie die kinderen en
jongeren ontwikkelen met God.

Aanmelden is niet nodig.



Doorpraten op zondag

Heb je na de dienst zin om eens door te praten over wat je heeft geraakt? Wil je
ervaringen en inzichten delen met anderen? Elke eerste zondag van de maand,
direct na de dienst, nodigen we je uit om in een kleine groep na te praten. Dit doen
we in de consistorie/kinderopvang. Het gesprek duurt maximaal een half uur en
is een open ruimte om te delen en te luisteren. Er staat koffie, thee en iets lekkers
klaar. Je bent van harte welkom meteen na de dienst!

Komende zondag 2 november is de volgende keer.

Hopelijk tot dan!

Podcast

Er is weer een nieuwe aflevering van de podcast online.

In deze 26e aflevering is Jan Willem aan het woord. Hij vertelt aan de hand van
Jesaja 58 vers 11, hoe hij zijn leven in dienst van Gods werk wil stellen door
dagelijks aan God te vragen hoe hij tot zegen mag zijn voor de mensen en de
wereld. Je kunt te podcast beluisteren via spotify

De podcasts zijn ook te vinden via de website van onze wijkgemeente.
Inmiddels heb ik 26 gemeenteleden geinterviewd over hun geloof, steeds aan
de hand van een Bijbeltekst die zij zelf inbrachten.

Misschien denkt u weleens: waarom heeft Marije deze persoon nog niet
geinterviewd? kent u iemand die te vertellen heeft over het geloof, of bent u
nieuwsgierig iemands verhaal. Aarzel niet om mij een mailtje te sturen met uw
suggestie. Ik kijk graag of ik die persoon kan benaderen voor een volgend
interview.

Samen zingen op zondagavond

Volgende week, 9 november, is er weer ‘Samen zingen
op zondagavond’ in De Open Hof! Als altijd is er een
gevarieerd programma van mooie liederen.
Voorganger is deze keer ds. Rob van de Wetering. De
zangavond begint om 19.30 uur en duurt ca. een uur.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een
kop koffie of thee. Weet je van harte welkom!

Samen Eten in het Trefpunt

Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. Wanneer je vegetarische eet kan je
dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wilt u graag mee-eten,
maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft. Vrijdag
31 oktober aanvang 18 uur. Welkom vanaf 17.30 uur. Opgeven kan (bij voorkeur
via email) tot en met dinsdag 28 oktober via zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
of bellen naar Tonny van Woerkom op 06-40510873. Kosten € 5,00 per persoon.



https://spotify.link/JHuroebMPXb
http://www.petrakerk.nl/
mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

PGV Wandeling

Zaterdag 8 november 2025, ongeveer 9 km.
Start om 09:30 uur einde Dwarsweg

(net voorbij entree van recreatiepark De
Ossenberg).

Neem zelf iets te eten / drinken mee voor
onderweg.

Opgeven tot vrijdagavond 7 nov 20:00 uur per
mail aan:
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl.

of telefonisch bij Geert Flobbe 0625577943.

Vermeld s.v.p. je 06 nummer bij de aanmelding.

N.B. De animo om mee te lopen neemt opvallend af.

Behalve goed voor de gezondheid is het wandelen met een groep vooral ook
heel gezellig. Dus aarzel niet langer maar doe mee!

—

Eeuwigheidszondaqg

Zondag 23 november is de laatste zondag van
het kerkelijk jaar.

In de kerk staan we stil bij hen, die ons als
gemeente het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Tijdens de morgendienst noemen wij hun hamen
en steken een kaars aan. We mogen dit doen in
het geloof dat zij leven in het eeuwig Licht van
God. Na afloop van deze dienst is er voor iedere
aanwezige gelegenheid een kaarsje aan te steken en ontvangt u bij de uitgang
een kaart als herinnering aan deze dienst/deze ochtend. Daarnaast zijn
nabestaanden van gemeenteleden, die in het afgelopen jaar overleden zijn,
uitgenodigd om ’s middags in kleinere kring, met familieleden of vrienden, hun
dierbare te gedenken in de kerk. Mocht u, als nabestaande, geen uitnodiging
ontvangen hebben en wel bij een middagmoment aanwezig willen zijn, dan kunt
u zich voor 13 november a.s. aanmelden bij het Kerkelijk Bureau per mail
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl of telefonisch : 0318 595203. Wanneer er
vragen zijn: roselie.minderhoud@gmail.com
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'Diaconaal Platform Veenen-  Achter in de aula staan {8
daal organiseert een avond  fels met daarachter mense
voor iedereen die interesse  die actief zijn (geweest) i
heeft in de activiteiten die het buitenland.

vanuit kerkelijk Veenendaal

in het buitenland gedaan Mensen ontmoeten, ervas
worden. ringen delen, ontdekkeRNiie
in elk werelddeel actiefiss
Jan Drostwas jarenlang
werkzi i Van harte welkom in Aula A
van het Ichthus College
jin va \eenendaal, Vondellaan 4.
de avond. T—

M.m.v. leerlingen van het
Ichthus College.

diaconaal
platform
diaconaalplatformveenendaal.nl veenendaal

/

EEN ZEE VAN Mercy Ships
HOOP Medische zorg voor ieder mens! Dat is waar

Mercy Ships zich voor inzet, met twee

ziekenhuisschepen in Afrika. Zaterdag 22

ERBY november kan jij in Veenendaal bijdragen aan

,‘ deze missie! Die dag vieren we onder het thema
~SHIPS DAG 'Een zee van hoop' het 35-jarig bestaan van

Y Mercy Ships Nederland. Naast meer dan

NOV 2025 duizend volwassenen verwelkomen we ook

kinderen (4-12 jaar) en tieners (12-16 jaar).

Daarom zijn we nog op zoek naar vrijwilligers bij

© Mt . het kinder- of tienerprogramma. Help mee!

Meld je aan via:

https://www.mercyships.nl/agenda/mercy-ships-

dag-2025/#vrijwilliger



https://www.mercyships.nl/agenda/mercy-ships-dag-2025/#vrijwilliger
https://www.mercyships.nl/agenda/mercy-ships-dag-2025/#vrijwilliger

‘Remember me. ............... . Voor wie steek jij een kaarsje aan ?

Op zondag 2 november (17.30-20.00 uur)
denken we aan onze dierbaren, delen we
verhalen en steken een kaarsje aan. Deze
kleine lichtjes zijn tekenen van liefde en
herinnering die de duisternis doorbreken. Het
aansteken van een kaarsje geeft troost, het is
een gebaar van hoop voor de toekomst.
Remember me — herinner mij. Niet alleen
met droefheid, maar met warmte, liefde en licht. Laten we op 2 november,
samen stilstaan en de kracht van verbondenheid, hoop en troost ervaren. Want
in herinnering blijven we altijd verbonden. Er wordt om 17.30 uur gestart met
een kort bezinningsmoment.

Kijkcijfers zondaq 26 oktober
Direct: 94 Opname: 63

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.

a
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Tedeneen in beeld

Wijkgemeente
ZuidWe

?

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De contactpersonen Pastoraat

Donderdagavond 16 oktober om 20.00 uur is het
Trefpunt gevuld met een gezellige groep mensen.
Rond de tafeltjes zitten zeker twintig contactperso-
nen Pastoraat, die elkaar ontmoeten om stil te
staan bij hun bijzondere vrijwilligerswerk. Als re-
porter van ledereen in Beeld voel ik me meteen
welkom en merk dat er een warme en open sfeer
hangt.

De contactpersonen vertellen dat ze sinds kort al-
leen nog de 80-plussers bezoeken. Voor de jonge-
re gemeenteleden, de zogenaamde 80-minners,
worden bezoeken alleen gebracht bij speciale ge-
legenheden, zoals een huwelijk of ziekte. De be-
zoeken van de contactpersonen zijn bedoeld om
aandacht en verbondenheid vanuit de gemeente
over te brengen.

De avond wordt geopend door Margreet. Ze leest
een gedicht voor, het Lied van Verwondering van
Alfred Bronswijk, en er wordt een kaars aangesto-
ken. Mooi om zo te beginnen!

av,l

-

Leren kijken zonder vooroordeel

Er zijn drie werkvormen bedacht voor de contact-
personen, om in gesprek te gaan over hun werk.
De eerste is een afbeelding die aan de ene kant
twee gezichten lijkt te zijn, en aan de andere kant
een soort kaarsenstandaard of vaas. “Wat zie je, en
hoe past dat bij je werk als bezoeker?” is de vraag.
Het gesprek laat zien dat het werk vaak gaat over
leren kijken zonder oordeel. Er wordt een mooie
spreuk genoemd: waar het oordeel is gevormd,
stopt de waarneming. “Je kijkt zoals je gevormd
bent. Daarom proberen we altijd met een open blik
langs te gaan.” Een contactpersoon lacht: “Ik dacht
eens over een mevrouw dat ze heel arrogant was,
omdat ze nooit met me praatte, maar ze bleek on-
zeker te zijn, zo zie je maar!”

Bij een andere tafel delen de vrijwilligers hun per-
soonlijke ervaringen. Eén contactpersoon vertelt
dat ze een mevrouw eens in de veertien dagen be-
zocht. “We hebben samen stoofpeertjes geschild
en gemaakt” vertelt ze. “Die mevrouw kon dat zelf
niet meer en verlangde er zo naar. Dat zijn waarde-
volle momenten, al doe ik dat natuurlijk niet met
iedereen - dat kan ook niet.”

Aandacht vanuit de gemeente
Elke oudere krijgt minimaal twee keer per jaar een
bezoek: één keer rond hun verjaardag en één keer

ledereen in Beeld
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met een kerstattentie. Zo wordt de aandacht vanuit
de kerk concreet voelbaar. Een contactpersoon
vertelt dat ze het fijn vindt met ouderen te spreken.
“Ze hebben vaak veel wijsheid.”

“Het is fijn om bij te dragen als pastoraal contact-
persoon”, vertellen de contactpersonen me. “Het
werk geeft veel voldoening, al hoor je soms ook
verdrietige verhalen.” Dat wordt herkend. “Dan is
het vooral belangrijk om goed te luisteren en je
mond te houden. Ja, dat heb ik echt moeten leren,”
zegt een ander lachend.

Na een ronde met goede gesprekken wordt er een
glaasje fris geschonken. Ik zelf laat de groep weer
onder elkaar, maar het is bijzonder om te ervaren

hoeveel liefde en aandacht deze vrijwilligers in hun
werk steken. De verhalen, de kleine anekdotes en
het geduld waarmee ze luisteren maken duidelijk
dat dit werk niet alleen voor de ouderen, maar ook
voor henzelf veel waarde heeft.

Je kunt ook zelf een pastoraal bezoek aanvragen.
Dat kan door de kaart, die in de hal van de kerk
ligt, in te vullen.

Marije Stegenga

Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen?
Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariétte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga
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